Bezinningstekst — Hoop ontsluiten

Soms zoeken we naar dé oplossing.

Eén groot antwoord dat alles opent.

Een universele sleutel — een passe-partout —

die elk verdriet verzacht, elk slot opent, elke twijfel wegneemt.

Maar zo werkt hoop niet.

Hoop is geen passe-partout.

Ze zit verborgen in een sleutelbos vol kleine sleuteltjes.
Voor iedereen anders. Voor elk moment anders.

Een warme glimlach.

Een hand op je schouder.

Een berichtje net op tijd.

Een lied dat je raakt.

Een stilte die je nodig had.

Een herinnering die opnieuw licht brengt.

Misschien heb jij vandaag net dat sleuteltje in handen
dat iemand anders nodig heeft.

Of misschien krijg jij het aangereikt — onverwacht —
door iemand die het zelf niet eens doorheeft.

Hoop is geen groots gebaar.
Het is een bos sleutels,

die samen deuren openen naar mildheid, vertfrouwen en toekomst.

Kijk in je zak.
Misschien rammelt daar al iets.
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