
KoffieQuotes vol hoop 

 

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan (Pippi Langkous) 

 

Never grow up (Peter Pan) 

     

Any day spent with you is my favorite day. So, today is my new favorite day (Winnie the Pooh) 

 

How do you spell love? You don’t spell it, you feel it (Winnie the Pooh) 

 

Alle volwassenen waren ooit kinderen. Maar niet iedereen weet dat nog (De Kleine Prins) 

 

Het heeft geen zin om terug te gaan naar gisteren, want toen was ik een ander mens 
 (Alice in Wonderland) 

 

Wat een prachtige dag! Wij zijn niet bang… 

    

Lezen is dromen met je ogen open 

     

Lezen is reizen terwijl je op dezelfde plek blijft 

   

You can find magic wherever you look. Sit back and relax.(Dr.Suess) 

 

It’s better to have your nose in a good book than in someone else’s business (Adam Stanley) 

 

Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met  
het verbeteren van de wereld! (Anne Frank) 



 

A little nonsense now and then, is cherished by the wisest men (Roald Dahl) 

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”  
Nelson Mandela 

 

“It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.”  
Albert Einstein 

 

“The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes  
and leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called ‘truth’.” 

 Dan Rather 

 

“A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning.”  
 Brad Henry 

 

“It’s the teacher that makes the difference, not the classroom.” Michael Morpurgo 

 

Alles is moeilijk voor het makkelijker wordt. 

    

Of je nu denkt dat je het kunt of denkt dat je het niet kunt, je hebt gelijk! 

 

Je bent moediger dan je gelooft, sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt. 

 

Hoe hoger de berg hoe mooier het uitzicht. 

    

Het mooiste wat je kan worden is jezelf. 

    



Leef met volle teugen, durg te leven met de dag. Glimlach elke morgen,  
Er is iets moois dat op je wacht! 

 

Je kunt nooit te goed gekleed of te goed opgeleid zijn. (Oscar Wilde) 

 

Alle kinderen beginnen hun schoolcarrières met sprankelende verbeeldingskracht, 
een vruchtbare geest en de bereidheid om risico's te nemen bij wat ze denken. (Ken Robinson) 

 

Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen. (Loesje) 

  

Een goede leraar is het halve huiswerk. (Loesje) 

   

Iemand die nooit een fout heeft gemaakt, heeft nooit iets nieuws geprobeerd.  
(Albert Einstein) 

 

De toekomst behoort toe aan hen die geloven in hun prachtige dromen.  
(Eleanor Roosevelt) 

 

Laten we het niet vergeten: Eén boek, één pen, één kind en 
één leraar kan de wereld veranderen. (Malala Yousafzai) 

 

Dromen komen een maatje te groot zodat we erin kunnen groeien.  
(Josie Bisset) 

 

Wanneer we de hersenen van onze jeugd onderwijzen,  
mogen we niet vergeten hun harten te onderwijzen. (Dalai Lama) 

 

Als je in jezelf gelooft en met een klein vleugje magie,  
dan kunnen al je dromen uitkomen. (SpongeBob) 

 



“The expert in anything was once a beginner.” Helen Hayes 

  

“Mistakes are proof that you are trying.” 

   

“The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill;  
the willingness to learn is a choice.”  Brian Herbert 

“Learning never exhausts the mind.”  Leonardo da Vinci 

   

“The more that you read, the more things you will know.  
The more that you learn, the more places you’ll go.”  Dr. Seuss 

 

I have no special talent. I am only passionately curious.”  
Albert Einstein 

  

The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice.  
Brian Herbert 

 

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.  
Benjamin Franklin 

 

Learning never exhausts the mind.  Leonardo da Vinci 

   

Knowledge speaks, but wisdom listens. – Jimi Hendrix 

   

Don’t be afraid to be a warrior. The world needs more girls who fight for what they believe in. 

 
 


